
Geloofsbelijdenis van de Stichting KingdomIT

"We geloven in de goddelijke inspiratie en autoriteit van de Schrift, de Bijbel. Daarmee wordt 
bedoeld de wonderbaarlijke leiding door de Heilige Geest in de oorspronkelijke tekst, in alle 
delen van de Schrift, zelfs in de keuze van de woorden, zodat het resultaat het Woord van God 
is, de enig onfeilbaar richtlijn voor geloof en levenspraktijk. 

“Het is ook onze overtuiging dat God door de eeuwen heen specifieke zorg en voorziening heeft
gegeven voor het behouden van de geschreven tekst, dat de Schrift zoals we die vandaag 
kennen in alles specifiek en oorspronkelijk gegeven alle noodzakelijke dingen bevat die nodig 
zijn voor redding. 

"We geloven in de enig ware God geopenbaard in drie gelijke personen de Vader, Zoon en 
Heilige Geest. We geloven in de goddelijkheid en menselijkheid van de Heer Jezus Christus. 
We geloven in de Heilige Geest als een goddelijk persoon, even persoonlijk als onderscheiden 
als de Vader en de Zoon. 

“We geloven dat de mens zondeloos is geschapen naar Gods gelijkenis maar gescheiden is 
van God door te kiezen voor de zonde. We geloven dat door een mens zonde en dood in de 
wereld is gekomen en is doorgegeven aan alle mensen omdat allen hebben gezondigd.

"We geloven in de dood van Jezus Christus als een ware vervanging en dat Zijn dood een 
voldoende boetedoening is geweest voor de schuld van alle mensen. We geloven in Zijn 
lichamelijke opstanding uit de dood. 

"We geloven dat zij die Christus ontvangen door het geloof redding hebben ontvangen en een 
nieuw eeuwig leven hebben ontvangen, door God gegeven aan hen.

"We geloven dat mensen alleen door geloof gerechtvaardigd worden en als gerechtvaardig voor
God gerekend worden alleen door de verdienste van onze Heer en Redder Jezus Christus 
toegeschreven aan hen.

"We geloven is de eeuwigdurende ervaren zegen voor de geredden en de eeuwigdurende 
ervaren straf voor de verlorenen.

"We geloven in de persoonlijke wederkomst van onze Heer Jezus.

"We geloven dat het de taak van de discipelen van de Heer Jezus Christus is om Zijn Evangelie
bekend te maken aan alle mensen.

“We geloven dat de kerk het lichaam van Christus is gevormd door alle ware gelovigen, ieder 
gelijkwaardig voor God.


