
Verslag Kenia Reis

Van 27 tot 30 maart heeft KingdomIT in Kenia de International Conference 
on Computing and Mission (ICCM) georganiseerd in samenwerking met SIL 
International. Het organiseren van de ICCM conferentie in Afrika begint al 
vroeg… zo waren we al vanaf augustus vorig jaar bezig met het overleggen en 
organiseren van de conferentie: welke onderwerpen zetten we op het 
programma, wie is de keynote speaker, wie verzorgt dit onderdeel. Omdat we 
een internationale werkgroep hadden, vanuit diverse landen, hielden we onze 
vergaderingen via Skype. 

Het Team
Vanuit Nederland ging Sjoerd Kuipers voor het eerst
mee. Sjoerd is  taakveld missie van de Op Doortocht
gemeente in Ede. Hij wilde wel eens mee maken hoe
het is om in Kenia zo’n grote conferentie te houden
voor Afrikanen. Vanuit de stichting hebben wij de
gewoonte om nieuwe mensen die mee willen naar
het zendingsveld even voor te bereiden op Afrika
met een kennisavond. Op deze avond proberen we
iets te vertellen over ons werk, wat we doen en hoe
en wat in Afrika. Mede door deze kennisavond was
Sjoerd nog meer enthousiast geraakt om mee te
gaan naar Kenia. Naast Sjoerd namen ook Albert
Pool, Chris (Nigeria) Mary en Ruben Felix deel aan
het project. Iedereen had zo zijn eigen taken tijdens
het project. Sjoerd organiseerde de Prayer Pals en
verzorgde een presentatie over hoe je het beste
kunt presenteren. Albert was verantwoordelijk voor
de financiële administratie (betalingen, uitgaves etc)
en verzorgde twee presentaties: “SSL Beveiling met
Let’s Encrypt” en “Hoe installeer je een mailserver op Linux”, Chris 
organiseerde het Technology For Mission (TFM) onderdeel van de conferentie 
(een soort wedstrijd voor de beste oplossing/tool voor het zendingsveldveld.). 
Ook verzorgde hij de presentatie “Google, niet alleen maar een zoekmachine”. 
Mary verzorgde randzaken rondom de conferentie, zoals de PR spullen, 
betalingen die gedaan werden per bank, etc maar ook zij gaf een presentatie, 
“Hoe te zoeken naar informatie”. Ruben verzorgde de mededelingen, overige 
randzaken en het organiseren van het programma en gaf twee presentaties: 
“Methodes om het Evangelie te verspreiden” en “Het installeren van een Linux 
Server”. 



De Conferentie
Dinsdag, de dag voor de conferentie,
kwamen wij als team bij elkaar om de
laatste voorbereidingen ter plaatse voor
de conferentie te doen. Er moest geprint
worden, folders moesten samengesteld
worden voor de deelnemers en diverse
papieren moesten opgehangen worden.
Rond lunchtijd was alles gereed en in de
avond kwamen de eerste deelnemers al
aan. Woensdagochtend begon het
programma met een welkomstwoord, het
voorstel rondje, aanbidding en gebed
voor elkaar. Na de lunch ging we al
snel door naar het IT programma met
diverse workshops. Het was een
geslaagde conferentie waarin we veel
nieuwe deelnemers mochten
verwelkomen vanuit diverse Afrikaanse
landen, te denken aan: Zuid Afrika,
Congo, Oeganda, Mozambique,
Rwanda, Ethiopië, Kameroen, Nigeria
en natuurlijk Kenia. Het was een enorm
succes, veel vriendschappen zijn
opgebouwd, er zijn veel dingen geleerd
en iedereen kijkt alweer uit naar de
volgende ICCM-Africa conferentie in
2020.

Geestelijke strijd
Vooraf gaan de van de conferentie hebben we veel geestelijke strijd ervaren in 
bijvoorbeeld ziekte. Zo was Ruben ziek geworden, was Albert flauw gevallen en
was er veel miscommunicatie binnen het internationale team. Sjoerd stelde 
voor om te bidden en wat is gebed toch machtig! We baden voor de problemen
en de volgende dag was alles opgelost! Iedereen was weer gezond en de 
communicatie ging stukken beter. We danken God voor Zijn hulp, dan zie je 
maar weer hoe belangrijk gebed is tijdens een zendingsproject. 

Tot Slot
Zaterdag 30 maart was de conferentie afgelopen na een heerlijke lunch samen.
Sjoerd en Albert hebben er maar weinig aan gehad want zij moesten nog naar 
een project samen met een partner van ons: Teens Impact Africa met Simon 
om tieners te onderwijzen met een workshop over Christelijk Leiderschap. Ook 
dat project was een groot succes. Hierover kunt u meer lezen in het reisverslag 
van Sjoerd.

We danken God voor de geweldige conferentie in Kenia en zien nu al uit naar 
de conferentie in maart 2020! 


